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In groep acht, klas een en in klas twee heb ik allemaal boeken gelezen. Hier is een lijstje 
daarvan: 
 
Groep acht: 

❖ ‘Juffrouw Pots‘ Tosca Menten 
❖ ‘Sjakie en de Chocoladefabriek, Matilda‘ Roald Dahl 
❖ ‘Fantasia II (2), V (5), VII (6) en VIII (7)‘ Geronimo Stilton 
❖ ‘Zilvertand, Weerwolvenbos, Dolfje Sneewwolfje‘ Paul van Loon 
❖ ‘Paniek in de Leewenkuil‘ Paul van Loon 
❖ ‘Borre en de IJscoman, Borre gaat vliegen, Borre heeft een baard, Borre en de 

zoals-het-was-toen-het-nieuw-wasmachine‘ etc. Jeroen Aalbers 
❖ ´Het leven van een Loser (Deel een)‘ Jeff Kinney 
❖ ‘Young Stars‘ Theo en Marianne Hoogstraaten 
❖ ‘Hoe overleef ik mijn vader? (En hij mij!)‘ Tosca Menten 

 
Klas een: 

❖ ‘Aan de bal‘ Lieneke Dijkzeul 
❖ ´Schijndood´ Simone van der Vlugt 

 
Klas twee: 

❖ ´Koning van Katoren´ Jan Terlouw 
❖ ´Het Gym´ Karin Amatmoekrim 

 
Klas drie: 

❖  ‘Shock’ Mel Wallis de Vries 
❖  ‘Bangkok Boy’ Carry Slee 

 
Vragenlijst: 
 

1. Welk boek heeft iemand je aangeraden? Vond je dit ook een leuk boek, toen je het 
las? Leg uit waarom. 

- Nee, niemand heeft me echt nog iets aangeraden. Er is niemand die ik ken die 
net zo graag leest als ik of nog grager leest. Dus vandaar. 

2. Welk boek heb jij iemand aangeraden? Leg uit waarom. 
- Niets, ik heb niemand nog iets aangeraden. 
3. Heb je wel eens een typisch jongens- of meisjesboek gelezen? Vond je dat leuk of 

toch niet? Waaraan kon je merken dat het een typisch jongens- of meisjesboek was? 
- Ja, ik heb weleens een typisch meisjesboek gelezen. Het was duidelijk een 

meisjesboek omdat de hoofdpersoon een meisje was en je in haar gedachten 



was. Ik vond dat heel erg leuk om te lezen, omdat dat wel eens iets anders is 
dan al die andere boeken. 

 
 

4. Heb je wel eens een boek gekozen waarvan je dacht dat het leuk zou zijn en het 
bleek helemaal niet boeiend te zijn toen je het las? Waarom dacht je dat het wel leuk 
zou zijn, waarom had je het gekozen? Wat was er toch niet interessant aan, toen je 
het las? 

5. Ja, het boek ‘Paniek in de Leewenkuil’. Altijd wanneer ik een boek ga lezen, kijk 
ik op de achterkant van het boek om de samenvatting te lezen. De 
samenvatting liet me denken dat dat boek heel erg leuk zou zijn. Maar dat vond 
ik het dus niet, het verhaal vond ik een beetje vaag. En ik begreep er niet veel 
van. Als ik het verhaal van een boek niet begrijp, vind ik het altijd niet 
interessant meer. 

6. Heb je wel eens een boek moeten lezen waarvan je dacht dat het helemaal niet leuk 
zou zijn en het bleek helemaal wel boeiend te zijn toen je het las? Waarom dacht je 
dat het niet leuk zou zijn, waarom zou je het zelf niet gekozen hebben? Wat was er 
toch interessant of boeiend aan, toen je het eenmaal las? 

- Ja, één keer in klas één. Het boek ́ Schijndood´  van Simone van der Vlugt  was 
dat. Ik dacht dat ik het niet leuk zou vinden omdat het leek alsof het een vaag 
verhaal was. Ik moest een verslag maken, en ik moest kiezen tussen een paar 
boeken. Alle boeken waren weg, behalve dat ene boek. Ik moest het dus lezen. 
Maar uiteindelijk bleek het een heel erg leuk boek te zijn. Dus ik ben blij dat ik 
het heb gelezen. 

7. Is er een bepaalde serie boeken, een bepaald genre, een bepaalde schrijver die je 
graag leest? Vertel hier eens wat over. 

- Nee, nu niet meer. Vroeger wel. Vroeger las ik heel erg vaak Geronimo Stilton 
boeken, maar omdat dat niet meer van mijn leeftijd is, lees ik dat niet meer. Nu 
lees ik  allemaal verschillende boeken, als ze me leuk lijken. Anders lees ik het 
niet. 

8. Welk boek van jouw lijst vond jij het mooist en waarom en welk boek op deze lijst 
vond jij het minst mooi en waarom vond je dat? 

- De mooiste vond ik ´Schijndood´ . Het verhaal was heel erg mooi en het leek of 
je zelf ook in dat verhaal zat. 

- De minst mooie vond ik ´Paniek in de Leewenkuil´ . Het is niet dat ik het een 
stom boek vond. Maar, als ik moest kiezen, dan had ik dat boek gekozen.  

9. Is er een speciale reden aan te wijzen waarom jij graag leest of waarom jij niet graag 
leest? 

- Ja, misschien. Ik vind lezen niet saai, maar ook niet heel erg leuk. Ik vind het 
soms saai omdat sommige boeken te lang duren. Maar het is ook wel eens leuk 
om te doen: het is een keer wat anders dan wat je normaal gesproken doet. 
Gamen is zo´n voorbeeld daarvan. 

 
Maak een top 5 van boeken van wat je wilt lezen in de toekomst. 

1. Als honden huilen Markus Zusak 
2. Liefde, liefde, liefde en nog eens liefde Mariken Jongman 
3. Dagboek van een vampier/watje Tim Collins 
4. De voorspelling Marcus Sedgwick 
5. Versnelling Jennifer Bradbury 

 


