
Creatief schrijven:  
 Naam: Lex Cemmers. 
 Leeftijd:  28 jaar. 
 Lievelingseten: Pizza. 
 Levensmoto: Je moet altijd positief zijn. 
 Woont in: Portugal. 
 Burgelijke staat: Woont samen, is getrouwd met zijn vrouw ´Sarah´ 

 
 
Lex zit alleen in de keuken, de dag nadat de wereld is vergaan. Hij zitt te staren en maar te 
staren naar het aanrecht. Een paar uur al ongeveer. Hij blijft kijken naar het aanrecht, maar 
door zijn ogen ziet hij iets heel anders. Het is alsof hij nu pas doorheeft dat er niets meer 
over is. ´Waarom, waarom gebeurde dit?´ denkt hij in zichzelf. ´Waarom moet dit mij nou 
overkomen? Waarom moest ik weer hier als enige overblijven?´ 
Langzaam loopt hij naar zijn half kapotte koelkast heen. Hij kijkt of er misschien iets qua 
eten in zit. Gelukkig zit er een half opgegeten pizza in, dat hij langzaam opeet. Waarschijnlijk 
had Lex al wat dagen niet gegeten. 
Met veel moeite en kracht probeert hij te lopen naar de woonkamer. Hij hoeft niet eens meer 
de deur te openen die er stond. Die is al weg. ´O god, zo´n beetje alles is weg.´ zegt hij ´Hoe 
is dit gebeurd?´ Natuurlijk verwachtte hij geen antwoord van iemand, hij was tenslotte alleen 
over op de vergaande wereld. Lex loopt naar boven, op zijn houten trap die zachtjes kraakt. 
Wanneer aangekomen op de overloop staat hij voor de kamer van hem en zijn vrouw, die 
tijdens het vergaan van de wereld het lootje heeft gelegd. De deur staat op een kier, hij 
opent de deur. Hij kijkt naar zijn bed die er nog zo goed als nieuw eruit ziet. Hij gaat liggen. 
En hij valt in een diepe slaap….. 
 
Plots wordt hij wakker, hij rent zo hard als hij kan naar beneden. Zo hard, dat het gekraak 
van de trap veel harder klinkt.  
De woonkamer en keuken zien er schoon uit, niets is kapot. ´Huh´ zegt Lex ´Wat is er 
gebeurd?´ 
´Hoe bedoel je?´ zegt Sarah, die uit het niets komt opdagen ´Is er iets?´ 
´Wat doe jij opeens hier? Je was toch gestorven? Ik zag het recht voor me gebeuren!´ 
´Nee, ik sta hier recht voor je...´ zegt ze verward. 
 
´Ik sta hier recht voor je...´ klinkt er in het hoofd van Lex. Hij hoort een echo. 
Plotseling wordt Lex hijgend wakker.. Hij hijgt alsof hij al uren geen adem meer heeft gehapt. 
´Gelukkig, het was allemaal maar een droom´ denkt Lex. 
 
 
 
 
 
 
 


