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OPDRACHT 1: 
 
Samenvatting: 
Als het 13-jarige meisje Sandra als enige in haar buurt naar een zelfstandig 
gymnasium gaat, wordt ze heel erg gepest op haar school. 
 
Personages: 
 
Sandra: De hoofdpersoon in het verhaal. Ze houdt zich staande tegen bijna 
alles. Toch is heeft ze niet de grootste mond, want ze is best onzeker. 
 
Renske, Mirte, Jojanneke en Nienke: De vriendinnen van het hoofdpersoon (Sandra). Ze zijn en praten 
heel kakkerig. Ze vinden Sandra interessant, aangezien ze anders is dan de rest. 
 
Mooiste gebeurtenissen/zinnen: 
Wanneer Sandra Bart in elkaar slaat, omdat Bart altijd racistische opmerkingen had over Sandra. 
Mooie zinnen: Ik heb geen mooie zinnen kunnen vinden in het boek. 
 
Mijn advies: 
Ik vond het boek heel erg leuk om te lezen, omdat het nu ook een beetje in Nederland te zien is met dat 
gedoe van Geert Wilders. Het was heel interessant om dat van de ogen van  ´het buitenbeentje´ te zien. 
En daarom raad ik dit boek zeker aan! Want het boek is op een leuke manier geschreven met een klein 
beetje humor tussendoor. :) 
 
OPDRACHT 4: 

- Het buitenbeentje: Aangezien dit verhaal door de ogen komt van de hoofdpersonage Sandra 
(´het buitenbeentje´), beschrijft het meteen in welke situatie Sandra zit: het buitenbeentje zijn 
tussen iedereen. De titel beschrijft alleen dan nog niet dat het ook nog gaat over het ´gym´ 
(gymnasium) en dat al ze wel wat vriendinnetjes heeft. 

- De middelbare school: Beschrijft precies hetzelfde als de titel ´Het gym´. Alleen deze titel is 
wat algemener. Het beschrijft niet in welke situatie Sandra  zit, maar het beschrijft het heel erg 
algemeen (net zoals de titel). Uit de titel kan je wel er uit halen dat het natuurlijk iets met een 
school heeft te maken. :) 

- Buitengesloten: Aangezien dit verhaal door de ogen komt van de hoofdrol Sandra (´de 
buitengesloten persoon´), beschrijft het meteen in welke situatie Sandra zit: buitengesloten 



worden door (bijna) iedereen. De titel beschrijft dan alleen nog niet waar dit zich afspeelt (op 
school, gymnasium). Maar de titel is niet helemaal waar, want ze wordt niet buitengesloten 
door iedereen.  

 
 
 
 
 
 
 


